Lang geleden schreef de socialistische dichter Herman Gorter zijn bekende gedicht Mei.
Linkse vrienden van mij kunnen grote delen van dit gedicht uit het hoofd opzeggen.

Nieuwe lente... doet fluiten

Buiten miezert het. In de grijze wolkenlucht is nog weinig te zien van een nieuwe
lente. Binnen is het gevoel van een nieuwe lente wel merkbaar. Twente Milieu heeft
een barre winter achter de rug. Letterlijk. Veel winterdiensten, veel extra uren en een
mooie opbrengst. Meer nog figuurlijk. Deuren staan open, er wordt gelachen en er
wordt geplaagd. Felle discussies voeren we over de toekomst en de strategie. In een
open sfeer. Een nieuw geluid. Soms loopt er zelfs iemand op de gang die fluit.

Nieuwe lente... doet ontluiken

Er ontluiken nieuwe plantjes, die nog wel aandacht en verzorging vragen. Als de
natuur eenmaal ontploft, groeit er veel aan de oppervlakte.

Soms mooi, soms onkruid. De rust die we de laatste maanden kennen en de gegroei-
de openheid geeft ruimte om oude gevoelens, die verstopt waren, te uiten en
gesprekken die niet gevoerd werden, wel te voeren.

Die frisse lentenatuur is wel kwetsbaar. Een plotselinge storm kan weer veel schade
aanbrengen. Er is nog een hoop te doen. De tuin wordt niet vanzelf groen vol mooie
bloemen. Water geven, terugsnoeien en wieden. Allemaal gaan we het doen.

Nieuwe lente... doet bewegen bloeien

Het beweegt. We hebben successen geboekt. De resultaten over 2008 zien er nog
beter uit dat we al dachten. Er zijn successen geboekt en nieuwe opdrachten zijn,
vooral in Hengelo en Enschede, verworven. We zijn op zoek naar een nieuwe directeur.
Als dat goed gaat en we die topper vinden, is het zomer. En wordt het oogsttijd.
Misschien vind ik dan de tijd om die fietstocht van Milaan naar Rome echt te gaan
doen. Hij stond voor de twee eerste weken van mei opnieuw gepland. Mijn aanwe-
zigheid bij de sollicitatiegesprekken voor die nieuwe directeur betekent, dat wij die
toch opnieuw moeten uitstellen. lammer, maar heb geen meelij. Samen met Henk
Knip ben ik met veel plezier hier, in het Twentse bezig. Vanuit het besef dat Twente
Milieu er niet is voor de directeur, maar de directeuren er voor zijn om jullie allemaal
de mogelijkheden te bieden met veel inzet en plezier te werken aan een nieuwe
bloeiperiode.

Ondanks miezer buiten, de lente roept literaire gevoelens op.
Laten we genieten van de lente!

Jaap de Jong
{mede namens Henk Kn p)



