
In 2010 overleed de moeder van Sophie. Daarom besloten we om geen terugblik op 
2010 rond te sturen. En beperkten wij ons tot een kaart die dat gevoel uitdrukte. 
Hieronder de andere delen uit het concept-verslag. 

Uitjes 

Jaap wil al jaren in Cuba fietsen, voordat de Castro-dynastie valt. Het leek er 
afgelopen winter van te komen, de reis was gereserveerd. Maar ging niet door, 
omdat er maar een ander stel ook wilde.  

Toen zijn we, met veel overstappen, met de trein naar Rome gereisd. En van daar 
over de Apennijnen, tussen de hoge sneeuwranden, naar de andere kust gefietst. De 
verrassing was Commachio, een oud stadje op eilanden gebouwd. We mochten het 
geen Klein-Venetië noemen, want Venetië is groot-Commachio (volgens onze 
hotelier). Op de terugreis verraste we in Bern Lina met een verjaarsvisite. 

De twee familie-uitjes werden gekenmerkt door de geboortegolf. We hebben nu drie 
‘achter’-neefje/nichtjes. Met volle nicht bezochten we Berlijn als uitgesteld cadeau 
voor haar achttiende verjaardag. 

En samen reisden we weer met de trein, opgehouden door Belgische koperdieven, 
naar Bordeaux. Waar we, na de traditionele pech met Jaaps fiets heerlijk hebben 
gefietst langs Canal-du-Midi tot de Middellandse Zeekust. Daarna met de trein weer 
terug naar Bordeaux omdat daar de enige TGV met ruimte voor fietsen vertrekt. 

Het eerste weekend van december zijn we, net op tijd, in een koud maar nog niet 
ingesneeuwd Parijs geweest. 

Lekker bezig 

Jaap vindt zijn weg. Een zestal langdurige projecten houdt hem van de straat en in 
de trein. Waar hij nog altijd niet over klaagt. In maart is hij gestart als lid van de Raad 
van Toezicht van Blijdorp. Hij leert nu veel over dierlijk gedrag. En over menselijk 
gedrag, want in Blijdorp, maar ook bij andere clubs waar hij toezichthouder is, werd 
hij geconfronteerd met de nieuwe politieke mores. Argumenten zijn van geen waarde 
meer. Er zal ‘afgerekend’ worden met al die hobby’s. Onredelijke bezuinigingen 
worden Oost-Indisch doof doorgezet. Die maatschappelijke kaalslag zal lang 
voelbaar blijven. 

Het straatnaambordje werd onthuld. En, samen met zijn interim-collega, werd Jaap 
benoemd tot erelid van verdienste van de personeelsvereniging van Twente Milieu. 
Deze waardering heeft hem goed gedaan, na het ‘vervelende’ afscheid van de 
aandeelhouders vorig jaar. 

Hij is ook nog op dienstreis geweest. Half februari mocht Jaap deelnemen aan een 
conferentie op het regionale kantoor van Hivos in Jakarta. Binnen een week van -5 
naar +30 en terug. Hij wil nu zelfs op Bali fietsen. En in het najaar nog een 



conferentie in Istanboel met de Turkse Groenen. Dat zal de laatste keer zijn geweest, 
want aan die subsidie komt ook een eind. 

Meer dan andere jaren trok hij er alleen met trein en fiets op uit om langs de Lange 
Fietspaden te fietsen en verder te gaan met zijn project om alle molens van 
Nederland zelf gefotografeerd te hebben. 

Tot slot 

De loodgieter is geweest, we hebben een nieuwe wastafel! 

Wensen 

Dank voor al jullie wensen, het worden het er steeds meer.  

Wij wensen jullie allemaal een goed en gezond 2011, waarin wij hopen om wat meer 
tijd aan jullie te besteden. 

NB Foto’s 

Senioren als we zijn, zijn we natuurlijk actief op de sociale netwerken. 

Wil je foto’s zien, dan moet je even Facebook-vriend worden. 


